
OVER HET THEMA 
 
STERFELIJK zijn we alle -
maal. Natuurlijk probeer 
je de DOOD zo lang 
mogelijk uit te stellen.  
Maar ben je ook op de 
dood VOORBEREID, als 
die zich vroeg of laat aan -
dient?  
 
In de palliatieve zorg 
vinden we het belangrijk 
om BEWUST SAMEN te 
LEVEN met de DOOD.  
Na te denken en te praten 
over je wensen, voor als 
het zover is.  
 
Dan kunnen zorgverleners 
en naasten gemakkelijker 
de door jou GEWENSTE 
ZORG verlenen.

PRIJSVRAAG

MAAND 
VAN DE  

PALLIATIEVE 
ZORG 

LIMBURG 

BETER SAMEN•LEVEN 
MET DE DOOD

WAAR DENK JIJ AAN BIJ HET THEMA 
‘BETER SAMENLEVEN MET DE DOOD’?  
 

Ben jij creatief? Houd je van schrijven? 
Van gedichten maken? Van schilderen? 
Van muziek maken? Van het maken van 
een kunstwerk? LAAT JE CREATIVITEIT 
HELEMAAL LOS! DOE MEE! 
 

 

JE KUNT WINNEN! 
 

1. Eeuwige roem en rondreizende expositie van de 
mooiste, leukste, origineelste inzendingen.  

2. Een uitnodiging om jouw inzending voor te 
komen lezen of te showen. 

3. Er zijn zelfs materiële prijzen te winnen, zoals 
podiumcadeaukaarten  van 150, 100 en 75 euro. 

 
INZENDTERMIJN: tot 1 december 2022.  
MAIL: een foto van je inzending naar: 

liesbeth.van.hoef@mumc.nl 
VERMELD: naam, adres, woonplaats, leeftijd, mail, tel.  
 

NB: Je gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met je op te 
nemen als je bij de winnaars hoort.

Meer info via  
de QR-code.


